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Inleidend Orgelspel   
 
Lied voor de dienst – Psalm 122:1 en 3 – Nieuwe Liedboek 
 
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  
toen men mij zeide: ‘Gord u aan  
om naar des Heren huis te gaan!  
Kom ga met ons en doe als wij!’  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in,  
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem, van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,  
o schone stede, die wij groeten.  
 
Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
  



Welkom en afkondiging (door Ouderling van Dienst) 
   
Openingslied – Wij kiezen voor de vrijheid - (NLB 311) 
 
Wij kiezen voor de vrijheid die God ons heeft beloofd.  
Hij heeft de boze goden van al hun macht beroofd.  
Weg met de stomme beelden, die maken God te klein:  
Hij zal ons zelf vertellen wie Hij voor ons wil zijn.   
  
En Hij heeft ook gegeven dat je Hem noemen mag:  
maak dan jezelf niet groter met Gods naam als je vlag.  
En neem voluit de vrijheid, één dag van feestelijkheid  
om opgewekt te vieren dat God ons heeft bevrijd.  
   
Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan:  
want God, de God van gist'ren is met ons doorgegaan.  
Geef ruimte aan je naaste, geschapen naar Gods beeld:  
want alle mensen heeft Hij zijn leven meegedeeld.  
   
Blijf met elkaar verbonden als mens, als man of vrouw:  
zo is tot in de diepte ook God zijn liefde trouw.  
Wil zó ruimhartig delen dat niemand stelen moet:  
God liet ons samen wonen in ’t land van overvloed.  
   
En breek niet met je woorden een anders leven stuk:  
want God sprak tot ons allen het woord van ons geluk.  
Gun dan elkaar het goede, zo is het ons gegund:  
Je leven is pas leven Als je ook geven kunt.  
 
Moment van stilte en inkeer, Votum & Groet 
 
Toelichting Liturgisch bloemstuk – Vrijheid – door Klaske Sijtsma of Afke 
Veltman 
 
Tijdens het voorspel van ons loflied ‘Ere Zij aan God de Vader’ zullen er kaarsen 
aangestoken worden als licht van vrede & vrijheid. Het licht dat Christus ons geeft om Zijn 
vrede uit te delen. De  5 kaarsen geven de 4 windrichtingen weer met het licht van 
Christus in het midden. Rood staat voor het bloed maar ook voor de liefde, wit voor vrede 
en onschuld, blauw voor de hemel en de trouw van God en groen staat symbool voor 
geloof, hoop en liefde. De oranje tinten staan symbool als de kleur van het vuur. Vuur, om 
ons pad te verlichten, als het duister om ons heen is. Vuur, om ons te richten als we op 



een dwaalspoor zijn. Vuur, dat verwarmt, geestkracht schenkt, moed en inspiratie, om 
onze weg te gaan.  
 
Zingen: Ere zij aan God, de Vader - (NLB 705: 1, 2 en 4) 
Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,  
de Drieëen'ge in Zijn troon.  
Halleluja, halleluja, de Drieëen'ge in Zijn troon.  

Ere zij aan Hem, wiens liefde,  
ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
koningen in heerlijkheid.  
Halleluja, halleluja,  
ere zij het Lam gewijd.  

Halleluja, lof, aanbidding,  
brengen eng'len U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten,  
legt Uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer. 

  
Gedicht: Vrijheid  
 
Zingen: Dank, dank nu allen God – (NLB 704: 1, 2 en 3) 
1 Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
  
2 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
  
3 Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 



het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
   
Inleiding op de Dienst   
   
Vredeslied - (Evangelisch Liedbundel 501 / Opwekking 602 / Johannes de Heer 603) 
Vrede van God, de vrede van God. De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God. De vrede van God zij met jou. 
  
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam. In Jezus’ naam geef ik jou 
vrede van Hem, vrede van God. De vrede van God zij met jou. 
  
Heilige Geest, de Heilige Geest, de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God. De vrede van God zij met jou. 
   
Morgengebed - Gebed om ontferming  
 
Kinderlied: Van Top tot Teen 
https://youtu.be/c9-YbvwigNE?is=UhPTP0Jrlk8HqsRT 
 
Kinderkerk 
 
1e Schriftlezing uit Hosea 1:2-9 – door Reinou Aagtjes 
[2] Hier beginnen de woorden van de HEER tot Hosea. 
De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen 
bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de 
HEER af te keren.’ [3] Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van 
Diblaïm. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon, [4] en de HEER zei 
tegen Hosea: ‘Noem hem Jizreël, want binnenkort zal Ik het koningshuis 
van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jizreël en een 
einde maken aan het koningschap in Israël. [5] Op die dag zal Ik Israëls 
wapentuig breken in de vallei van Jizreël.’ [6] Gomer werd opnieuw zwanger 
en baarde een dochter. Toen zei de HEER tegen Hosea: ‘Noem haar Lo-
Ruchama, want Ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen – 
alsof Ik hun steeds zou moeten vergeven. [7] Maar over het volk van Juda 
zal Ik me wel ontfermen; Ik, de HEER, hun God, zal hen bevrijden door mijn 
macht, niet met boog en zwaard of ander oorlogstuig, noch met paarden en 
ruiters.’ [8] Toen Gomer Lo-Ruchama niet langer de borst gaf, werd ze weer 
zwanger en baarde een zoon. [9] Toen zei de HEER: ‘Noem hem Lo-Ammi, 
want jullie zijn mijn volk niet meer en Ik ben jullie God niet meer.’ 
 

https://youtu.be/c9-YbvwigNE?is=UhPTP0Jrlk8HqsRT


Zingen: Komt der oait in dei fan frede - (NLB 462 – Frysk / Nederlands – 1,2 en 4) 
 
1 Komt der oait in dei fan frede 
en fan frijheid, wier en wis, 
foar in folk dat ûngenedich 
leechlein wurdt en delslein is? 
 
2 Sil der altyd frede bliuwe, 
wurdt dan alles hjir wer goed, 
sil God pine_en leed ferdriuwe, 
al ús soargen hjir en hjoed? 
 
4 Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 
 
2e Schriftlezing uit Hosea 2:16-22 - door Reinou Aagtjes 
 
[16] Daarom zal Ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart 
spreken. [17] Daar zal Ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het 
Achordal maak Ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde 
beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit 
Egypte. [18] Dan, op die dag – spreekt de HEER –, zul je Mij ‘mijn man’ 
noemen in plaats van ‘mijn Baäl’. [19] De namen van de Baäls zul je niet 
meer in de mond nemen, Ik laat ze uit je herinnering verdwijnen. [20] Op die 
dag sluit Ik ten gunste van mijn volk een verbond met de dieren van het 
veld, de vogels van de hemel en alles wat rondkruipt op het land. Ik zal in 
hun land boog en zwaard en ander oorlogstuig stukbreken, zodat ze in rust 
en vrede kunnen leven. [21] Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je 
als bruid verwerven, in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. [22] 
Mijn vrouw zul je zijn, want Ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd 
zijn. 
 
We zingen: Psalm 72: 1 en 9 - (berijming uit de bundel: ‘Zingend door de tijd’ – Jan 
Mul):   
 
1 Laat, Heer, de koning wijs regeren, gezegend door uw hand.  
De koningszoon uw woorden leren tot zegen voor het land.  
Daar waar Gods woord en wet gaan leven wordt vrede blij begroet.  



Geen mens wordt er dan afgeschreven, de arme heeft het goed.  
   
9 Dank God, de Koning ons gegeven, de God van Israël.  
Zijn wonderen sieren het leven, dank Hem met zang en spel.  
Laat elk eerbiedig voor Hem buigen, zijn naam dat is zijn eer.  
Laat heel de aarde voor Hem juichen, amen, lof zij de Heer. 
 
Verkondiging: Vrijheid om door te geven! 
 
Meditatief muzikaal moment en aansluitend zingen we: Geef vrede, 
Heer, geef vrede – Nieuwe Liedboek 1010:1, 3 en 4 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons, sterke Heer.  
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn. 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd! 
   



Moment van gedachtenis – Eeltje Straatsma – aansluitend zingen we 
staande: Lichtstad met uw Paarlen Poorten (ELB 413:1) 
 
Dankgebed en Voorbeden  
 
Collecte   
   
Slotzang: Ga nu heen in vrede – Hemelhoog 472 
 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maak het waar.  
Wat wij hier beleden,  
samen met elkaar.  
 
Aan uw daag'lijks leven,  
uw gezin, uw werk.  
Wilt u daaraan geven,  
dan bent u Gods kerk.  
Wilt u daaraan geven,  
dan bent u Gods kerk.  
 
Ga nu heen in vrede,  
ga en maakt het waar.  
Wat wij hier beleden,  
samen met elkaar.  
 
Neem van hieruit mede,  
vrede mee naar huis.  
Dan is vanaf heden,  
Christus bij u thuis.  
Dan is vanaf heden,  
Christus bij u thuis.  
 
Zegen 
   
Lied na de zegen - (Nieuwe Liedboek 708 – Wilhelmus van Nassouwe) 
 
1: Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  



Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.  
 
6: Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t' aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt. 
 
 


